
In	augustus	was	ik	op	de	hei	in	Bussum	en	daar	heb	ik
me	helemaal	ondergedompeld	in	paars	en	groen.	Kleuren
waarbij	ik	tot	rust	kom	en	mezelf	kan	opladen.

De	meeste	tijd	breng	ik	door	aan	zee:	lekker	uitwaaien,
de	zilte	lucht,	het	weidse	zicht....	heerlijk!.	Dat	is	pure
ontspanning	voor	mij	.

Hoe	ontspan	jij?	Als	je	het	leuk	vindt	om	te	delen:	mail
me.

Deze	titel	heb	ik	gekozen	omdat	het	nog	steeds	een
stressvolle	tijd	is	met	veel	onzekerheid	over	je	eigen
gezondheid	en	die	van	je	dierbaren;	je	werk;	of	verder
van	huis:	wat	er	in	de	wereld	gaande	is.

Mogelijk	ben	je	op	vakantie	geweest,	maar	was	het	niet
de	ontspannen	vakantie,	die	je	normaal	gesproken	graag
had	gewild....

Kortom	reden	genoeg	om	eens	dieper	in	het	onderwerp
ontspannen	te	duiken:	hoe	kun	je	in	je	dagelijkse	leven
meer	ontspanning	creëren?

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	info@colourfulenergies.nl	toe	aan	uw	adresboek.


